
BEZINNINGSDAG 14 NOVEMBER 

Woestijnmoeders 

 

We hebben ons vrijwillig in de verbanning gestoken… 

(amma Syncletica) 

 

 

Stel u voor: de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het zijn de 

eeuwen waarin het christendom zich ontwikkelde en waarin de 

kerk ontstond. Roerige tijden. Er waren mannen en vrouwen die 

zich welbewust terugtrokken en in de woestijn of de wildernis 

gingen wonen. Wie dit deden, worden woestijnvaders- en 

moeders, abba’s en amma’s, genoemd.  

 

De vrouwen die deze weg gingen en deel uitmaken van wat de woestijntraditie is gaan heten, 

zijn in de kerkgeschiedenis onderbelicht gebleven.  

 

Deze dag ligt de focus op deze vrouwen. Zij trokken ergens van weg en ‘staken zich vrijwillig 

in de verbanning’. Zij volgden de door haar ervaren roeping en kozen radicaal voor een God-

gewijd leven. Zij ontwikkelden spiritualiteit en inspireerden velen. Het is prachtig om te 

ontdekken dat zij ook voor nu zoveel te zeggen hebben. 

 

Hadé Overdulve van Stichting Karmel Twente neemt ons, met een gedegen inleiding in de 

ochtend, mee in de geschiedenis. Wat is de context van de trek naar de woestijn? Hoe gaven 

de amma’s vorm aan zo’n leven? Wat bezielde hen om die radicale stap te zetten? Hoe 

ontstond daaruit haar spiritualiteit?  

 

In de middag volgt bezinning hierop. Haar zeggingskracht, hier, nu… voor jou, voor u… 

kunnen we die ontdekken? Zeggen de woestijnmoeders ons iets wanneer wij voor keuzes 

staan die ons in ons hart raken? Kennen wij wat ons bezielt? 

 

We nemen ruim de tijd om de weg naar binnen te gaan. Waar gewenst en gepast is er ruimte 

om te delen van onze ervaringen en inzichten. We maken er met elkaar een inspirerende 

‘kloosterdag in de parochie’ van. 

 

De dag staat open voor ongeveer 25 deelnemers. Wees van harte welkom! 

 

Pastor Annemieke, pastor Huub 

 

 

Wat:     Bezinningsdag Woestijnmoeders 

Wanneer:    14 november 2025 

Tijd:     10.00 – 19.30 uur 

Waar:     De Dam te Woerden 

Opmerking: Voor de maaltijden wordt gezorgd 

Kosten:    € 15,00 

Begeleiding: Hadé Overdulve, lekenkarmeliet, geestelijk begeleider, 

modern kluizenaar 

Aanmelding: secr@parochiepaxchristi.nl 


