
Liederen kerstzang op het Kerkplein 2025 

19.30 uur kerkklok slaat  
 
trompetten spelen ‘Komt allen tezamen’ 
 
combo neemt het over en samen zingen we: 
 
1. Komt allen tezamen (Sela versie) 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
die Koning. 
  
De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
die Koning. 
  
O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
die Koning. 
  
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
o Koning. 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
o Koning. 
 
2. Welkom 

3. Komt verwondert u hier, mensen 



Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren Kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
  
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne Godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet hoe tere is de Heere, 
die 't al draagt in zijne hand. 
  
O Heer' Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood! 

 

4.Stille Nacht (Nederlands) 

Stille nacht, heilige nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal 
wordt geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer' 
Hij, der schepselen Heer'. 

Stille nacht, heilige nacht, 
Vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 



Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer. 

 

(Arabisch) 
Vers 1 
fie-ie doe dja wa-asoekoen 

In het duister, in de stilte, 
walkaraa saa’idaan 

in de schemering, 
wa alaa-a mahdie-iel alie 

bij een verheven kribbe, 
wa lidaa-anie saa-ahiraan 

staan twee ouders, 
jar ajaa-ani tiflan 

wakend over een kind, 
na-aama bi amaan 

dat vredig slaapt. 
 
Vers 3 
la-ilatoen dzi-ik roehaa 

Een nacht die herinnerd wordt 
gaalidoen wa aziem 

als onsterfelijk en heerlijk. 
iz ta dja-allat li-ilwaraa 

Toen geopenbaard werd aan de 
mensheid, 
ni matoe-oe Rabbiel kariem 

de genade van de Almachtige. 
fie moecha-ajal haadie 

In dit stille tafereel, 
moe-oeftadie-iel a thiem 

is verlossing van zonden. 
 

5. Bijbellezing deel 1: Mattheus 1:18-25 

De ouders van Jezus 
18 De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef 
uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn 
door de Heilige Geest. 19 Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde 
besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden. 
20 Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. 
‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is 
in verwachting door de Heilige Geest.  
21 Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal 
zijn volk redden van de zonden.’ 22 Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet 

 

 



Jesaja heeft gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het 
kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’ 
24 Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in 
huis. 25 Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef 
noemde Hem Jezus. 
 

6. Joy to he world 
Joy to the world! the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare him room, 
And heaven and nature sing, 
And heaven and nature sing, 
And heaven, and heaven, and nature sing. 

Joy to the world, the Saviour reigns 
Let men their songs employ 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy  

Repeat the sounding joy 
Repeat, repeat the sounding joy 
 
No more let sins and sorrows grow, 
Nor thorns infest the ground; 
He comes to make His blessings flow 
Far as the curse is found, 
Far as the curse is found, 
Far as, far as, the curse is found. 
 
He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, 
And wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 

7. Mary did you know (Luisterlied) 
Mary did you know that your baby boy will one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy has come to make you new? 
This child that you delivered, will soon deliver you. 
 
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man? 
Mary did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? 
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby, you kiss the face of God.  
 
The blind will see, the deaf will hear 



The dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak,  
The praises of the Lamb! 
 
Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy is heaven’s perfect Lamb? 
That sleeping child you’re holding Is the great ‘I Am’. 
 

8. O Holy night  
O Holy night! The stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour's birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
A thrill of hope, the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn’ 

 
Fall on your knees 
Oh hear the angels voices 
Oh night divine 
Oh night, when Christ was born 
Oh night divine 
Oh night, oh night divine 
 
Truly He taught us to love one another 
His law is love and His gospel is peace 
Chains shall He break, 
For the slave is our brother 
And in His name, all oppression shall cease 

Sweet hymns of joy in grateful chorus, raise we 
Let all within us praise His Holy Name 

Christ is the Lord! 
Oh praise His Name Forever 
His Power and Glory evermore proclaim 
His Power and Glory evermore proclaim 
 
Fall on your knees 
Oh hear the angel voices 
Oh night divine 
Oh night when Christ was born 
Oh night, O night divine  

9. Bijbellezing deel 2: Matteus 2:1-12 
 
1 Jezus werd geboren in Bethlehem in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het 
bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem.  



2 ‘Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden?’ vroegen zij. ‘Want wij 
hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. Wij zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.’  
3 Toen koning Herodes dit hoorde, schrok hij erg en de hele stad met hem.  
4 Hij riep de leidende priesters en de bijbelgeleerden bijeen en vroeg of zij wisten waar de 
Christus zou worden geboren.  
5 ‘In Bethlehem,’ antwoordden zij. ‘In Judea, want de profeet Micha heeft geschreven:  
6 “Bethlehem in Juda, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda, want u zult de 
geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk Israël zal zijn.” ’  
7 Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. Nadat hij precies had uitgezocht 
wanneer zij de ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan en zei:  
8 ‘Ga naar Bethlehem en zoek het kind. Als u het hebt gevonden, kom dan terug om mij er 
alles over te vertellen. Want ik wil Hem ook eer gaan bewijzen.’  
9 Nadat ze de koning hadden aangehoord, reisden de magiërs verder. Tot hun verrassing ging 
de ster die zij hadden zien opgaan, voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het 
kind zich bevond. 10 Toen ze dat zagen, werden ze enorm blij.  
11 Zij gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden zij 
voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.  
12 Maar zij gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. God had hen in een droom 
gewaarschuwd niet bij Herodes langs te gaan. Daarom kozen zij een andere weg. 
 
10. Welkom o stille nag van vrede (zuid-Afrikaans) 
Welkom o stille nag van vrede 
Onder die noorderlicht 
Wyl stemme uit die ou verlede 
Oor sterre velde ruis 
 
Kerfees kom, Kersfees kom 
Gee aan God die eer 
Skenk ons ’n goeie winterkersfees 
In hierdie land, o Heer 
 
Hoor jy hoe sag die klokke beier 
In eeue-oue taal 
Kyk, selfs die nagtelike swye 
Vertel die ou verhaal 
 
Kerfees kom, Kersfees kom 
Gee aan God die eer 
Skenk ons ’n goeie winterkersfees 
In hierdie land, o Heer 
 
Voel jy ook nou sy warm liefde 
As ons die dag gedenk 
Toe Hy sy Seun aan ons gegee het 
Ons grootste Kers geskenk 
 
Christus kom, Christus kom 



Gee aan God die eer 
Skenk ons ′n goeie winterkersfees 
In hierdie land, o Heer 
 
11. Een Koning is geboren 
Een koning is geboren 
Een koning, een koning 
Een koning is geboren 
Heb je 't al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn 
 
Waar is Hij dan geboren 
Die koning, die koning 
Waar is Hij dan geboren 
Ik denk in een paleis 
O nee, die koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal 
 
Waar moet Hij dan in slapen 
Die koning, die koning 
Waar moet Hij dan in slapen 
Een gouden hemelbed 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
Een kribbetje van hout 
 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
Die koning, die koning 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
Een jas van hermelijn 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft er zelfs niet één 
En ook geen hemdje van satijn 
Maar doekjes om zich heen 
 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Die koning, die koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Weet jij misschien de weg 
Die koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 



Vraag Hem in 't kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis 
Dan wordt het een paleis 
 
12. Afsluiting 
  

13. Ere zij God 
Ere zij God, 
ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, 
ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, 
vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen.   
 
 

Bedankt voor uw komst! Wij wensen iedereen een heel mooi Kerstfeest!

 


